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REUZEN
VAN NIJLEN

... zoeken pleegouders om hen te 
vergezellen tijdens hun uitstapjes!

Genoeg geslapen! Tijd om een stapje in de wereld 
te zetten. Wij gaan graag naar kermissen en feesten, 
dus plezier verzekerd, maar we kunnen wel wat hulp 
gebruiken. Ga jij met ons mee?

Here Nilus Vrouwe Kessela

Jonkvrouw Bevele Hoeberke

INFOmoment
Ben jij geïnteresseerd in de reuzen en wil 
je meewerken om ze opnieuw tot leven te 
wekken? Dan ben je van harte welkom op 
het eerste infomoment:

Dinsdag 17 mei 2022 om 20u00
Raadzaal, gemeentehuis Nijlen

We lichten het project toe en doen onze 
plannen uit de doeken.
Breng gerust geïnteresseerde vrienden of 
familie mee!

De reuzen van Nijlen zijn gemeentelijk 
erfgoed. Het initiatief wordt 
ondersteund door team cultuur en 'Het 
Reuzengezelschap'.

'Het Reuzengezelschap' werd opgericht 
door Wilfried Serneels, Lieve Cambré, Sonja 
Dieltjens, Chantal de Deckker, Eddy Dillen, 
Robin Jacobs, Jonas Siebens en Monica Van 
Suetendael.
Hun eerdere ervaringen in projecten als "De 
Heksen van Nijlen", "Den Grooten Oorlog" en 
"Diamant, 't Steentje van de Kempen" zal ook 
hier zeker van pas komen!

CONTACT: cultuur@nijlen.be
INFO: www.reuzenvannijlen.be

De moord van Nijlen - 2006



Hoe het begon...

Vrienden gezocht!

1977: de reuzen zagen het levenslicht
1978: doopsel tijdens Nila-feesten; Here 
Nilus, Vrouwe Kessela en Jonkvrouw 
Bevele werden als volwaardige ereburgers 
opgenomen in onze gemeenschap.
1990: Hoeberke vervoegde het gezin. Hij is 
een geschenk van zustergemeente Voeren. 

Daarna vielen de reuzen in een diepe 
slaap en namen ze niet meer deel aan de 
samenleving.

2006: Ze werden even van onder het stof 
gehaald voor het project 'Curieuze Reuzen' 
en bij de première van 'De Moord van 
Nijlen' stonden ze te pronken aan de ingang 
van de zaal.
2019: Ze werden nog eens gewekt om op 
bezoek te gaan naar de rommelmarkt in 
Kessel-Station.

Sindsdien zijn ze opnieuw ingedommeld.

Dit olijke gezelschap is op zoek naar een 
liefdevolle vriendengroep, om regelmatig een 
stapje in de wereld te kunnen zetten.

Ze zoeken een manager, verzorgers, 
beheerders voor hun garderobe, dragers en 
begeleiders die zich met heel veel liefde en 
genegenheid engageren in een gilde.

Wil jij deel uitmaken van de 'Gilde van de 
Nijlense Reuzen' en regelmatig mee op stap 
gaan? Dan maken we graag kennis met jou!

Stuur een mailtje met je naam en 
contactgegevens met als titel 'REUZEN' naar 
cultuur@nijlen.be en wij contacteren jou!

De 10 geboden (+1) van de gilde:
1.   de reuzen in ere houden
2.   hun kleding verzorgen en aanvullen
3.   hun kapsel soigneren
4.   hun gestel onderhouden
5.   een archief opstarten en aanvullen met alles 
wat de Nijlense reuzen aanbelangt
6.   als de mogelijkheid zich aandient, het 
gezelschap uitbreiden
7.   regelmatig een bezoekje brengen
8.   bij elke feestelijke gelegenheid op stap gaan
9.   mogelijkheden zoeken om buiten te komen
10.   contact onderhouden met reuzenvrienden bij 
de buren
Y En natuurlijk... plezier maken!

REUZEN
WEEKEND

Eind september 2023 plannen we een 
groots "Reuzenweekend".
Elke reus krijgt een nieuw outfit en met 
veel feestgedruis zullen ze hun opwachting 
maken in het centrum van Nijlen.

Ook andere poppen en figuren, groot en 
klein, zullen hun opwachting maken. Er zal 
muziek zijn, mime en toneel. Het moet een 
gevarieerd en boeiend weekend worden.

Om dit te realiseren hebben we jouw hulp 
nodig!

Veel helpende handen om alles in goede 
banen te leiden. Heb jij interesse en ideeën?
Kriebelt het om mee te werken?

Stuur een mailtje met je naam 
en contactgegevens met als titel 
'REUZENWEEKEND' naar cultuur@nijlen.be 
en wij contacteren jou!

Nilafeesten - 1977

Kessel-Station - 2019


